


INTERVIEW

Eindelijk een huis!

Een jaar en zeven maanden geleden vluchtte Ahmed Asaad Abo Karam met zijn zoon Karam

vanuit Syrié naar Nederland. Na een jaar en vier maanden in het asielzoekerscentrum in

Zeewolde heeft hij net te horen gekregen dat hij eindelijk een huis krijgt in Nederland.

Voor mijn interview heb ik met Ahmed afgesproken in het AZC. Het
is de eerste keer dat ik daar ben en ik heb geen idee wat ik
kan verwachten.

Ahmed staat me al op te wachten bij de ingang en we moeten

ons melden bij de beveiliging. Daar moeten we ons identificeren

en krijgen we een bezoekerspas, anders komen we niet binnen.
We lopen over het park waar allemaal gekleurde gebouwen staan.
Door de spelende kinderen op de weg en het zonnetje krijg ik bijna
een vakantiegevoel. Terwijl ik weet dat hier allemaal mensen zitten
die hun eigen land zijn ontvlucht en onwetend zijn over

hun toekomst.

In het huisje van Ahmed verwelkomen zijn vrouw en kinderen mij.
De tafel staat vol met hapjes en er wordt mij meteen Arabische
koffie aangeboden.

We gaan aan tafel zitten en praten eerst nog over van alles en nog
wat. Hij laat mij foto's zien van zijn thuisstad Palmyra en vertelt een
facebookpagina te hebben waar hij 60 duizend foto’s op heeft staan.
Dit doet hij om de inwoners van de stad te laten zien hoe het was,
voor de oorlog begon. Vol liefde praat hij over zijn eigen stad, waar
hij werkte als gids en 2 hotels bezat.

Ben je gelukkig dat je in Nederland terecht gekomen bent?
"lk weet de betekenis van gelukkig zijn niet meer, maar ja ik ben bljj
dat ik hier ben. De laatste viff jaar in Syrié ben ik mijn huis niet uit ge-
weest. Er waren continue explosies en luchtaanvallen en onschuldige
mensen werden vermoord. lk bleef me afvragen waar de menselijk-
heid was. Op dat moment begon ik te geloven dat dit de aard van
de mens was.

Maar toen ik weg ging en in Griekenland aankwam stonden daar
jonge mensen ons op te wachten. Ze hielpen ons met voedsel en
dekens. Mijn mening begon te veranderen, ineens waren er mensen
die om ons gaven. En dat merk ik hier in Nederland ook. Dus ja ik
ben blij’

Voel je je welkom in Nederland?

“Ja. Met sommige mensen voelt het alsof ik met familie ben. Ze doen
z0 ontzettend veel voor ons, ze zorgen voor ons en helpen ons met
alles. Zeewolde is echt heel erg speciaal.”

En nu gaan jullie bijna verhuizen naar jullie eigen huis, ben je
al begonnen met het verzamelen van spullen?

"Nog niet. Meestal beginnen vluchtelingen meteen met het verzame-
len van spullen, maar ik niet. Ve wilden eerst het huis zien zodat we
weten hoeveel ruimte we hebben. Dan pas weet ik wat we nodig
hebben. Ik wil precies aanschaffen wat ik nodig heb, niet te weinig,
maar ook niet te veel.

Wat vind je van je huis?

Het is een klein huisje, maar het is goed. In Syrié woonden we

in een groot huis van 200 vierkante meter. Met een terras en
prachtig uitzicht. [k begrijp dat huizen hier kleiner zijn, maar het is
een mooi huis."”

Ben je blij dat je nu gaat verhuizen?

"Het is een dubbel gevoel. lk woon nu al meer dan een jaar hier en
het voelt als mijn thuis. Ik heb hier veel vriendschappen opgebouwd
en had graag een huis gekregen in Zeewolde. Aan de andere kant
ben ik wel blij met mijn nieuwe huis. Gelukkig is Huizen niet zo ver
weg en kan ik ze opzoeken.”

Denk je dat er veel gaat veranderen als jullie in Huizen wo-
nen?

"la dan begint het zelfstandige leven. Hier doen de COA en vluch-
telingenwerk Nederland heel veel voor ons en dan moeten we het
zelf doen. Als ik nu een brief krijg die ik niet snap kan ik het gewoon
vragen, maar dan moet ik het zelf doen.

Ben je daar bang voor?
“Nee. Mensen zijn aardig en ik kan overal hulp vinden. De kinderen
zullen naar school gaan en wij gaan Nederlandse lessen volgen.”

Wat is je grootste droom op dit moment?
"Dat mijn kinderen hier gelukkig worden.”

Na het interview praten we nog even na en maken we foto’s van
Ahmed en zijn kinderen.Voor ik weg ga krijg ik de uitnodiging om
langs te komen bij hem in Huizen. Ik beloof hem langs te komen en
dan nemen we afscheid. Terwijl ik terug loop naar de auto realiseer
ik me dat alle berichten in de media over viuchtelingen ineens een
gezicht hebben gekregen. @
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